
ABS Persbericht 

Provinciaal Domein De Kemmelberg  overwoekert door distels 

Terwijl de landbouw er alles aan doet om alle distels op de landerijen en rond 

de bedrijven te vernietigen zien we dat onze provinciale domeinen 

overwoekerd worden door distels. 

Het Koninklijk Besluit van 19 november 1987 betreffende bestrijding van, 

voor planten en voor plantaardige producten, schadelijke 

organismen, zegt in art.43:”De verantwoordelijke is verplicht de 

bloei alsmede de zaadvorming en de uitzaaiing van schadelijke 

distels met alle middelen te beletten.” 

Deze wet is momenteel nog altijd van kracht voor alle Belgische inwoners. Nu 

zien we dat deze wet niet door iedereen gelijk wordt geïnterpreteerd. Terwijl 

de boeren er alles aan doen om alle distels te verdelgen zien we daarentegen 

dat de provincie onderstaand bord plaats aan de rand van hun domeinen en de 

wet volledig negeert. 

 

 



“De Provincie West-Vlaanderen gaat voor pesticidenvrije 

domeinen. 

Dit domein wordt beheerd door de Provincie West-Vlaanderen. 

Zonder schadelijke bestrijdingsmiddelen, want zonder is gezonder. 

Recent onderzoek toont immers aan dat sommige pesticiden niet 

alleen het milieu aantasten maar ook schadelijke effecten hebben 

op ons lichaam. 

We doen ons best om ongewenst opschietend kruid op alternatieve 

manieren in bedwang te houden.  Maar als er hier en daar toch 

wat extra “groen” opschiet, dan nemen we het er graag bij … ja 

toch? 

Op uw gezondheid!” 

 

Het resultaat ziet u op onderstaande foto’s genomen op 31 augustus 2019: 

 



 

 



 

 

Een distel vormt jaarlijks tussen de 5.000 en 40.000 zaden die tot 20 jaar 

kiemkrachtig in de bodem kunnen blijven. 

Als al deze zaden zich met de wind verspreiden naar de naburige weiden en 

landerijen dan heeft de provincie hiermede geen problemen, want zij nemen dit 

er graag bij, maar ze denken niet aan de boer die niet weet hoe hij volgend jaar 

die duizendtallen distels zal kunnen bestrijden. 

Voor handmatige bestrijding heeft hij zeker geen tijd, en als hij hiervoor 

pesticiden moet gebruiken wordt hij met de vinger gewezen. 

De provincie beweert dat zij hun best doen om opschietende kruiden op 

alternatieve wijze in bedwang te houden, maar we zien dat alle onkruiden die er 

maar bestaan hier welig verder tieren. De provincie heeft hiervoor ook geen 

mankracht en geen geld om dit te doen. Alleen op een groot bord lijkt alles heel 

eenvoudig ... 

De provincie heeft eerst de landbouwgronden groen ingekleurd en daarna 

gekocht onder de waarde van landbouwgronden. 



Daarna beheren zij dit zelf door met grote terreinwagens rondritten te maken 

op kosten van de gemeenschap. 

Het resultaat van hun beheer zie je duidelijk op bovenstaande foto’s, in plaats 

van onderhoud van de gronden is alles verloederd. 

Is dat de vooruitgang van onze maatschappij? 

“Zonder pesticiden is gezonder” is ook weer een schot in de nek van de boer, 

heel goed wetende dat de boer er alles aan doet om zo weinig mogelijk 

pesticiden te gebruiken, maar er zonder is niet mogelijk, willen we voldoende 

voedsel produceren, zonder schimmels en andere ziektedragers. 

 

Toch zien we dat de provincies en de natuurverenigingen onverzadigbaar zijn in 

de aankoop van landbouwgronden, iets wat eenvoudig is als het kan met geld 

van de gemeenschap. 

Wij gaan terug naar middeleeuwse toestanden. In de middeleeuwen hadden 

wij 3 standen: de clerus, de adel en de boeren. Momenteel kennen wij de 

groene grootgrondbezitters met alleen maar rechten en de boeren met alleen 

maar plichten. 

Onze generatie heeft tot op heden gelukkig geen hongersnood gekend, maar als 

zelfs de provincie er de voeten aan veegt om de wetten toe te passen, want niet 

alleen op de Kemmelberg, maar ook in de andere Provinciale Domeinen als de 

Palingbeek en nog vele andere domeinen zien we hetzelfde scenario, dan zouden 

we er soms dichter van zijn dan iedereen denkt. 

Als er ooit hongersnood is, wat jullie onmogelijk achten, zullen jullie dan ook 

schrijven: 

“Maar als er hier en daar toch iemand honger heeft, dan nemen 

we het er graag bij … ja toch? 

Op uw gezondheid!” 

Het minste dat de landbouw van de provincie en alle natuurverenigingen 

verwacht is een goed nabuurschap ! ! 
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